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Inleidend orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 75:1 en 6 (OB)

1. U alleen, U loven wij;

ja wij loven U, o HEER;

Want Uw naam, zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij;

Dies vertelt men in ons land,

Al de wonderen Uwer hand.

Votum en groet

Introitustekst: 1 Korinthe 1:30-31

6. 'k Zal dit melden, 'k zal altijd
zingen Jakobs God ter eer,

Slaan der bozen hoornen neer,
vellen wat Zijn naam bestrijdt;
Maar der vromen hoorn en macht
Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

‘Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven
staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.’

Zingen: Ere zij aan God, de Vader

1. Ere zij aan God de Vader

ere zij aan God de Zoon

eer de Heil'ge Geest de Trooster
de Drie een'ge in zijn troon
Halleluja halleluja

de Drie een’ge in zijn troon.

2. Ere zij aan Hem wiens liefde

ons van alle smet bevrijdt

eer zij Hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid

Halleluja halleluja

ere zij het Lam gewijd!

3. Ere zij de Heer der eng'len
ere zij de Heer der kerk

ere aan de Heer der volken
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja halleluja

looft de Koning heel zijn kerk!

4. Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja halleluja

lof zij U der heren Heer.
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Zingen: Psalm 116:1,7 en 10

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan,

die trouwe HEER voor Zijn gend vergelden?

'k Zal bij de kelk des heils Zijin naam vermelden,
en roepen Hem met blijd’ erkentggis aan.

10. Ik zal Uw Naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen;

'k Zal liefd" en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 15:14-29

14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders — ook ikzelf met het oog op u — dat
u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar
terecht te wijzen.

15. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om
u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is,

16. om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het
Evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen
welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest.

17. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan.

18. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij
teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in
woord en daad, 19. door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht
van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot lllyricum
toe, het Evangelie van Christus vervuld.

20. En evenzo stelde ik er een eer in om het Evangelie daar te verkondigen waar
Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te
bouwen. 21. Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie niets over Hem verkondigd
was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.



22. Daarom was ik ook vaak verhinderd om naar u toe te komen.

23. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer heb, en ik sinds vele jaren
een groot verlangen heb naar u toe te komen,

24. zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Ik hoop u namelijk op
doorreis te zien en door u op weg daarheen verder geholpen te worden, als ik
eerst wat van de ontmoeting met u genoten zal hebben.

25. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen,

26. want de gemeenten van Macedonié en Achaje hebben het goedgevonden
enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem.

27. Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht.
Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben,
zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen.

28. Als ik deze zaak dan volbracht zal hebben en hun deze vrucht officieel
afgedragen zal hebben, zal ik via u naar Spanje reizen.

29. En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom, met de volle zegen van het Evangelie

van Christus zal komen.

Collecte

Zingen: Spreek o Heer door Uw heilig Woord

1. Spreek, O Heer, door uw heilig
Woord, dat ons hart U hoort en
verzadigd wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar
is, onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer en voltooi in ons wat
uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2. Leer ons Heer, uw volmaakte
weg, echte need'righeid en
gehoorzaamheid. Toets ons hart en
ons denken nu in het heilig vuur van
uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot
heerlijkheid.

Woord van hoop, dat ons leven
deed, overwinning geeft over
ongeloof.

3. Spreek, o Heer, maak ons denken
nieuw, laat de diepten zien van uw
plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werkelijkheid.



Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot Uw
heerlijkheid.

Preek: ‘Al het goede komt van boven’

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot Uw
heerlijkheid.

Zingen met het koor: Gods verhaal gaat door

Koor

Als onze wegen leiden

naar een nieuwe horizon,

zal God zijn trouw bewijzen:
Hij houdt vast wat Hij begon.
Ook straks als onze paden
niet langer samengaan;

wij blijven diep verbonden

in Zijn Geest en in Zijn Naam.

Gods verhaal gaat door;

Hij geeft een nieuw begin.

Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;

samen zingen wij

met een hart vol dankbaarheid.

Wij vieren wat geweest is.

Wij gaan door met goede moed.
Waar God steeds met ons meegaat,
schijnt Zijn licht en is het goed.

Ook straks als onze paden

niet langer samengaan;

Wij blijven diep verbonden

in Zijn Geest en in Zijn Naam.

Bidden en danken

Gods verhaal gaat door;

Hij geeft een nieuw begin.

Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;

samen zingen wij

met een hart vol dankbaarheid.

U gaat voor ons uit.

U gaat voor ons uit.

U gaat voor ons uit. U bent om ons
heen, laat ons nooit alleen.

U gaat voor ons uit.

Samenzang
Gods verhaal gaat door;

Hij geeft een nieuw begin.

Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;

samen zingen wij

met een hart vol dankbaarheid.

Gods verhaal gaat door;

Hij geeft een nieuw begin.

Zo stappen wij de toekomst in.
Gods verhaal gaat door;

samen zingen wij

met een hart vol dankbaarheid.



Koor zingt: One day (when we all get to heaven)

One day You’ll make everything
new, Jesus.

One day You will bind every wound.
The former things shall all pass
away.

No more tears.

One day You’ll make sense of it all,
Jesus.

One day every question resolved.
Every anxious thought left behind.
No more fear.

When we all get to heaven;

what a day of rejoicing that will be.
When we all see Jesus,

we’ll sing and shout the victory

One day we will see face to face,
Jesus.

Is there a greater vision of grace?
And in a moment, we shall be
changed, on that day

One day we’ll be free, free indeed,
Jesus.

One day all the struggle will cease.
And we will see Your glory revealed
On that day

When we all get to heaven,;

what a day of rejoicing that will be.
When we all see Jesus,

we’ll sing and shout the victory!

Eens maakt U alles weer nieuw,
Jezus.

Eens heelt U iedere wond
Oude dingen zullen verdwijnen.
Geen tranen meer.

Eens zult U het doel onthullen,
Jezus.

Eens wordt elke vraag opgelost.
Elke angstige gedachte laten wij
achter

Geen angst meer.

Als we samen in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat
zijn. Als we samen Jezus zien,

dan zullen we zingen en de
overwinning uitroepen

Eens zien wij U van aangezicht tot
aangezicht, Jezus

Is er een beter uitzicht van genade?
En ineens zullen we veranderd
worden op die dag.

Eens zijn we vrij, werkelijk vrij, Jezus
eens zal er geen strijd meer zijn.
Dan zien wij Uw heerlijkheid en
glorie op die dag.

Als we samen in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat
zijn. Als we samen Jezus zien,

dan zullen we zingen en de
overwinning uitroepen!



When we all get to heaven,;

what a day of rejoicing that will be.

When we all see Jesus,
we’ll sing and shout the victory.

One day we will see

face to face, Jesus.

Is there a greater vision of grace?
And in a moment, we shall be
changed,

yes, in a moment, we shall be
changed,

in a moment, we shall be changed
on that day!

All together
When we all get to heaven,;

what a day of rejoicing that will be.

When we all see Jesus,
we’ll sing and shout the victory

When we all get to heaven;

what a day of rejoicing that will be.

When we all see Jesus,
we’ll sing and shout the victory!

Zegen

Toespraken

Uitleidend orgelspel

Als we samen in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat
zijn. Als we samen Jezus zien,

dan zullen we zingen en de
overwinning uitroepen.

Eens zien wij U van aangezicht tot
aangezicht, Jezus

Is er een beter uitzicht van genade?
En ineens zullen we veranderd
worden op die dag.

Ja, ineens zullen we veranderd
worden

ineens zullen we veranderd worden
op die dag!

Samenzang

Als we samen in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat
zijn. Als we samen Jezus zien,

dan zullen we zingen en de
overwinning uitroepen

Als we samen in de hemel komen,
Wat een dag van vreugde zal dat
zijn. Als we samen Jezus zien,

dan zullen we zingen en de
overwinning uitroepen!



Bedankt voor uw komst!

Er is na de dienst gelegenheid om ds. Meijer en Laura
een warme handdruk te geven
en samen koffie te drinken in de Stevenshoek



